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Introductie
Op dinsdag 19 november vond ons Open Space-event plaats
met als thema “Hoe kunnen we mobiliseren voor en door
mannenemancipatie?” Tijdens dit evenement kwamen tientallen
mensen bijeen die zich, zowel persoonlijk als professioneel,
inzetten voor jongens, mannen en het thema
mannenemancipatie. In dit verslag vind je de achtergrond-
informatie en de resultaten. Dit verslag wordt gedeeld met alle
deelnemers van het evenement en fungeert als een hulpmiddel
om de gedeelde informatie te bundelen en te bewaren, maar ook
om elkaar te blijven vinden en verder te werken aan de
besproken thema’s.

Achtergrond, thema en doel
Het doel van deze dag was om gelijkgestemden samen te
brengen, kennis en ideeën uit te wisselen en inspiratie op te
doen rond het thema mannenemancipatie. Mannenemancipatie
draait niet alleen om het doorbreken van schadelijke stereotypen
over mannelijkheid, maar ook om het actief betrekken van
jongens en mannen bij de emancipatie van meiden en vrouwen.
Het streeft ernaar mannen te helpen hun volledige menselijke
potentieel te omarmen, inclusief eigenschappen die traditioneel
als vrouwelijk of niet-mannelijk worden beschouwd, zoals
zorgzaamheid, kwetsbaarheid en empathie; om van mannen
meer mens te maken. Daarnaast moedigt het aan om jongens en
mannen onderdeel te maken van de oplossing voor problemen
waarmee vrouwen, non-binaire en queer mensen te maken
hebben, zoals gendergerelateerd geweld en discriminatie.
Emancipator zet zich al jaren in voor deze thematiek en handelt
als een brug tussen organisaties en individuen die met deze
onderwerpen bezig zijn. Het Open Space-event is daar een
voorbeeld van. Het is onze wens dat deze dag heeft bijgedragen
aan het versterken van onderlinge banden en aan het opbouwen
van nieuwe relaties.



Werkwijze en agenda
Op dinsdagochtend begon het evenement alle deelnemers in een kringformatie, waar
facilitator Jens van Tricht het concept Open Space Technology introduceerde. Hierna
ontvingen de deelnemers de mogelijkheid om onderwerpen aan te dragen die een plek
innamen op de agenda. Het event werd gestructureerd aan de hand van drie rondes
verdeeld over drie tijdstippen en acht ruimtes. Elke deelnemer kon kiezen bij welke sessie
die aanwezig wilde zijn. Tevens werd er verduidelijkt dat de wet van beweging van kracht
was en er dus de mogelijkheid was om een sessie eerder te verlaten en (indien gewenst)
elders aan te haken. De sessies werden geleid door de deelnemers die deze onderwerpen
hadden ingebracht. Uit de sessies ontstonden verslagen, die als bijlage aan dit document
zijn toegevoegd.
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Nawoord
Het zit erop, voor nu, we vliegen allemaal weer uit met opgedane inspiratie en inzichten, om
daarmee onze eigen bijdragen aan mannenemancipatie te leveren. Dank voor jullie
deelname, voor jullie aanwezigheid, jullie inzichten, jullie ervaringen, jullie expertise, jullie
vertrouwen en jullie steun.

Opvallend bij de sessies tijdens deze Open Space bijeenkomsten was, zoals overigens wel
vaker, het spanningsveld tussen de grote en vele onderwerpen waar het bij
mannenemancipatie over gaat aan de ene kant, en de heel persoonlijke ervaringen van
jongens en mannen aan de andere kant. Mannenemancipatie speelt zich vaak af op het
kruispunt van de problemen die jongens en mannen hebben en de problemen die ze
veroorzaken. De vraag “hoe bereiken we jongens en mannen?”, kwam dan ook bij eigenlijk
alle sessies naar boven, en was bij sommige zelfs de expliciete vraagstelling. In de praktijk
merken we dat jongens en mannen vaak eigenlijk heel graag in gesprek gaan over
onderwerpen waarover ze geleerd hebben niet te praten, of waar het erover praten hen
soms zelfs actief afgeleerd is. Het is belangrijk aan te sluiten bij de belevingswereld van
jongens en mannen, bijvoorbeeld over hun ervaringen met hun eigen vader en wensen t.a.v.
eigen vaderschap, over hoe consent bijdraagt aan fijne relaties en goede seks, over de
onderdrukte angst, boosheid en verdriet die jongens en mannen soms zo kan overweldigen
dat ze hun heil zoeken in extreemrechts gedachtengoed en/of traditionele opvattingen over
mannelijkheid.

Bij Emancipator hebben we de laatste jaren ingezien dat we het best werken aan duurzame
verandering door kringen in het water te maken, liefst op alle niveaus in de samenleving.
We werken met pioniers en early adopters aan early majorities die mannenemancipatie
binnen hun eigen team, organisatie, wijk of gemeenschap stapjes verder kunnen brengen.
En we brengen al deze mensen steeds weer bij elkaar om met en van elkaar te leren en te
agenderen. Daarom gaan we ook in 2025 door met verschillende projecten en organiseren
we komende jaren vaker Open Space bijeenkomsten om deze beweging te blijven voeden.
Houd onze nieuwsbrief en socials in de gaten als je erbij wilt zijn!


